
75 jaar duivensport bij PV De Voorhouter. Je zou kunnen zeggen dat 

we de pensioen leeftijd ruim overschreden hebben. We stralen in 

ieder geval niet uit dat we vast geroest zijn in oude ideeën. Deze 

vereniging is volop in beweging. Rust roest, alleen niet in PV De 

Voorhouter. Er worden genoeg initiatieven ontplooid die het leven 

van een duivenliefhebber leuk maakt. We zijn een vereniging die elk 

lid recht in de ogen kan kijken. Geen jaloezie, geen medelijden, maar 

samen je schouders eronder om er nu en in de toekomst iets neer te 

zetten.  

Zoals ik in een laatst gehouden interview van de weekend krant al 

opmerkte we halen zeker niet het honderd jarig bestaan. Tel bij onze 

leeftijd maar eens 25 jaar op. Misschien allemaal krasse 80-ers of 

negentigers. Maar geen postduiven houders meer. Zo’n 75 jaar terug 

kijkend is natuurlijk voor de meeste onder ons niet eenvoudig. Naast 

vele hoogtepunten, passeren ook diepte punten de story van PV De 

Voorhouter, we zijn immers allemaal mensen van de dag. Zo’n 

periode van 15 jaar geleden zijn ons tal van prominente liefhebbers 

ontvallen. Enerzijds door ziekte, anderzijds op een veel te jonge 

leeftijd overleden. Daarnaast nog een aantal liefhebbers die hun 

stofjas aan de wilgen hingen en het feit ligt er dat er nu nog steeds 

diehards de duivensport in Voorhout beoefenen. Mensen die 

bijgedragen hebben tot de ontwikkeling van PV De Voorhouter, 

hebben nog steeds hun voetafdruk liggen in ons lokaal. Ik zal beslist 

namen vergeten, maar dat moet u me maar vergeven. Namen die me 

te binnen schieten zijn als eerste natuurlijk Piet van der Hulst, oud 

voorzitter, Jan Slot, de penningmeester, Jan Selhorst, was ook zeer 

uitstekend op dreef met zijn pen, Nol Dijsselbloem, nog steeds 

vermeldt in de analen van het archief. (één van de eerste leden), Kees 

Kortekaas, de Baxen, Frans Meeuwenoord, die man die kon bietsen 

als een prof voor onze verloting, tezamen met Jan Luijnenburg, enz. 



Eén man moet er beslist worden uitgelicht dat is n.l. onze oud 

voorzitter Piet van der Hulst. Tien jaar geleden ons ontvallen. Zo 

plotseling na een partijtje tennis. Een drukke bezige bij, niets was 

hem teveel. Deze lokaliteit is er gekomen door zijn inspanningen, ook 

de aanpassingen nam hij voor zijn rekening. Dat hij op de KTS timmer 

les gaf, kwam voor PV De Voorhouter mooi van pas. Keek er naar uit 

om met pensioen te gaan. Hij vroeg mij dikwijls hoelang moet jij nog. 

Helaas het heeft niet zo mogen zijn. We hebben heel veel aan hem te 

danken gehad. Naast een pracht mens wist hij ook met zijn duiven 

zeer goed te presteren. Eén van zijn geesteskindjes was natuurlijk 

park Overbosch. Veel initiatieven heeft hij daarop ontplooid en 

daarom hebben we als bestuur besloten om de eventuele financiële 

giften beschikbaar te stellen aan een Voorhoutse bestemming. Zie de 

daarvoor bestemde melkbus. 

Gevolg van bovenstaande is natuurlijk het aantal leden wat nu nog in 

Voorhout de duivensport beoefend een stuk lager ligt. Toch zijn we 

nog volop in beweging. We zijn niet bij de pakken gaan neerzitten. We 

steken onze handen en pennenstreken uit de mouwen. Onze 

webmaster Sjaak van Gent draagt zorg in ons Samenspel Leiden en 

Omstreken voor een pareltje. Onze site is altijd up-to-date en mag 

zich verheugen in een groeiende belangstelling, nu ruim 38.000 

bezoekers. Een paar jaar geleden hebben we eens gekeken of het 

allemaal leden zijn uit het Samenspel. Uit ruim 35 landen werd onze 

website één of meerdere keren bekeken. Landen en of streken waar 

ik nog nooit van had gehoord. 

En nu een blik op de toekomt van deze vereniging. De duivensport en 

alle sporten die maar enigszins een link hebben met een dier, 

paardensport, hondenrennen, hondenshows enz. ligt onder een 

vergrootglas. We worden in de gaten gehouden. Zaak is dat we de 

touwtjes strak in handen moeten houden, willen we niet voor een 

paria worden uitgemaakt. Het vervoer van onze duiven wordt sterk in 



de gaten gehouden, het hitte protocol, onverstandige lossingen m.n. 

rampvluchten, de vogelgriep en zo kan men nog wel even doorgaan. 

De dierenorganisatie is watching ons. Een verdwaalde duif die is 

opgevangen door een particulier, haal hem op of laat tenminste een 

fatsoenlijk antwoord achter. De aandrager is een dieren liefhebber. 

Een bosje bloemen geven na afhalen stelt onze duivensport in een 

positief perspectief.  En daar zijn we als duivenliefhebbers allemaal bij 

gebaat. Verloopt iets niet naar je zin, tel tot 10 of tot 20 voor je het 

zet op de diverse media in niet te nette bewoordingen. 

Dan kunnen we allemaal nog lang genieten van onze gevleugelde 

vrienden. De sociale contacten in stand houden, allerlei nutteloze 

verhandelingen uit de oude doos vertellen, leuk en onderhoudend. 

Positief denken en niet negatief. Kom met oplossingen in plaats van 

de botte bijl te hanteren. Zo maken we de duivensport tot een leuke 

hobby of zo u wilt: positief plaatsen op de agenda.  

Het is vandaag complimenten dag en daarom deze afsluiting.  

Dat is mijn wens voor u allen… 


